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Kerkdiensten

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Vluchtelingenwerk Nederland
: Mw. G. Westervelt

: Eigen Gemeenteleden
: Stg. Leergeld Land van Cuijk
: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave

: Slotzondag

: Cantate Deo olv Uschi Krawczyk
: Corrie Uijtdewilligen

: Fam. Van Rijn

Smitsweg 3, Reek

: Wensambulance

: Ds. G. Boer, Rhenen
: Diaconie
: H.J. Out

: Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
: Heilig Avondmaal

: Steunfonds van het Zuiden
: K. Ippel

: Ds. R. v.d. Wetering, Veenendaal
: Nederlands Bijbelgenootschap
: Dhr. H. Vromans

: Mw. Ds. M. Heijnis, Wijchen
: Wereldhuis Mariam Nijmegen
: Mw. G. Westervelt

: Mw. Ds. R. Baars, Ewijk

: Diaconie

: Mw. G. Westervelt

: Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden

: Vrienden van het Tweede Huis, Nederasselt
: H.J. Out



17-08-2025 : Ds. W. de Koeijer, Heerewaarden

Collecte : Het Passion

Organist : Dhr. K. de Wee
24-08-2025 : Ds. M. Zijlstra, Ede
Collecte : Moldavié

Organist : Dhr. H. Vromans
31-08-2025 : Mw. Ds. S. Lerrick, Grave
Collecte : Warchild

Organist : Dhr. K. de Wee
07-09-2025 : Ds. P. Simons, Kleef
Collecte : Diaconie

Organist : Mw. G. Westervelt

Alle Kerkdiensten beginnen om 10.00 uur tenzij anders is vermeld.
Indien u gebruik wilt maken van vervoer, kunt u op de avond voor
de dag dat het nodig is, contact opnemen met Liesbeth van Rhijn:
0486-420563. Bij afwezigheid van Liesbeth van Rhijn kunt u contact
opnemen met Jan Hoiting: 06-55 55 63 29.




Voorwoord

Pinksteren

Pinksteren is bij veel mensen minder populair. Veel mensen weten
niet eens meer wat we met Pinksteren vieren. Van oorsprong is
Pinksteren het grote oogstfeest. En wordt er gevierd dat God zijn
wetten aan het volk heeft gegeven. Je zou kunnen zeggen dat dat
voltooid is tijdens het Pinksterfeest zoals we dat terug kunnen lezen
in Handelingen 2. De Heilige Geest wordt uitgestort over Jezus’
discipelen. Zij worden met de Heilige Geest vervuld en getuigen over
Jezus ten overstaan van alle joden die naar Jeruzalem waren
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Eerst gaf God zijn wetten.
Nu geeft God zijn Geest, die woorden van God in de harten van
mensen zal laten leven. Eerst is er een oogst van het land, nu is er
een oogst van mensen die tot geloof komen. Zij bekeren zich en
laten zich dopen; de eerste gemeente ontstaat.

Hoe komen wij als gelovigen en als kerk de Heilige Geest weer op
het spoor? We lezen in Handelingen 1 dat de discipelen in Jeruzalem
bleven wachten en dat zij met elkaar vurig en eensgezind gingen
bidden. Bidden en bij elkaar komen dat zijn allebei sleutels. Hoe kan
je vervuld raken van Gods geest als je hoofd, je hart en je agenda
altijd vol zijn met andere dingen? We zullen tijd en ruimte moeten
maken. Al is het maar een minuut per dag om te danken, om stil te
zijn, om te bidden en om iets uit de bijbel te lezen. Al is het maar
kort, we kunnen daardoor het werk van de Geest in ons leven gaan
herkennen en Hem op het spoor komen. Het is een prachtige tijd om
dat eens te proberen.

De Heilige Geest was er al in het begin en was betrokken bij de
Schepping. Het is de Geest van God die schept en iets nieuws kan
beginnen ook in ons leven. De Heilige Geest wordt de Trooster
genoemd, maar ook onze Pleitbezorger. Het is de Heilige Geest die
onze ziel kan overtuigen dat wij kinderen van God zijn. Het is de
Heilige Geest die in onze verzuchtingen als wij zelf niet weten wat
we moeten bidden, voor ons kan bidden.

Kortom we hebben de Heilige Geest nodig om geestelijk tot leven te
kunnen komen en om verbonden te zijn met onze God. Pinksteren is
dubbel feest. Het is kerst: God met ons + Pasen: de opstanding van
de Here Jezus bij elkaar. De Opgestane = met ons. God komt in ons



wonen. Dat is mooi verwoord in een prachtig lied wat een mooie
meditatie kan zijn voor de komende periode:

Kom, Geest van God

maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindet.

Hartelijke groet, Scarlett

Afscheid

Helaas zie ik mij genoodzaakt om afscheid te nemen van de
gemeente als voorganger. Al best een lange tijd lukt het mij niet om
alle ballen in de lucht te houden en om het mooie werk in de
gemeente te doen zoals ik denk dat het hoort. Daar heb ik best een
lange tijd mee geworsteld, want je wilt het graag goed doen.

De gemeente in Grave is een bijzonder vriendelijke en liefdevolle
gemeente. Er is heel veel begrip, medeleven en betrokkenheid. Het
was heel mooi om daar deel van uit te maken. Maar alles bij elkaar
is het voor mij te veel gebleken, waardoor ik ook lichamelijke
klachten begon op te merken; per 1 juli stopt mijn dienstverband in
de pg Grave. Maar het is niet goed om te lang door te gaan, als het
niet lukt.

Gelukkig werd dat in de kerkenraad heel goed opgepakt. Ik vind het
moeilijk om zo snel al afscheid te moeten nemen. Maar het is heel



fijn dat er zo snel een vervanger is gevonden in de persoon van Riet
Baars die mijn functie zal overnemen. Riet is zelf al heel betrokken
bij de gemeente en voor de meeste mensen bekend. In vol
vertrouwen kan ik de verantwoordelijkheden aan haar overdragen.

Ik zal nog wel betrokken blijven; ik zal blijven voorgaan tijdens
diensten, de Alpha-cursus zal worden voortgezet en ik hoop een
aantal mensen nog te kunnen bezoeken.

Al met al zal ik met veel genoegen terugkijken op de periode dat ik
jullie voorganger mocht zijn. Dank aan de kerkenraad voor alle
steun. Dank aan alle vrijwilligers die met hart en ziel de gemeente
dragen. En dank aan u allen voor jullie vertrouwen. We blijven, zij
het op een andere manier, verbonden.

Een hele hartelijke groet,
Scarlett

Vanuit de kerkenraad

Wat schrokken we toen wij hoorden van de ziekenhuisopname van
Ton Vissers. Het was al snel duidelijk dat de situatie zorgelijk was.
Groot was ons verdriet toen we hoorden dat hij op 29 april
overleden is. Ton was een aardige, lieve, betrokken man en vooral
ook punctuele penningmeester van de diaconie.

Wij denken dankbaar terug aan Ton en danken hem voor zijn vele
werk, als penningmeester maar zeker ook in de rol als gastpaar
samen met Anke.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 20 mei jl. gaf Scarlett aan
dat zij noodgedwongen moet stoppen met het pastoraat in onze
gemeente. Scarlett heeft dit in het bericht hiervoor zelf verder
toegelicht.

We betreuren én begrijpen haar besluit. Gelukkig zal zij als
‘gastpredikant’ verbonden blijven aan onze gemeente. Ook de Alpha
cursus kan gewoon doorgang vinden. Daar zijn we blij mee.

We hebben Ds. Riet Baars uit Ewijk bereid gevonden om ons
voorlopig pastoraal te ondersteunen. Dat geeft ons de tijd en de
ruimte om verdere plannen te maken.

De generale synode heeft besloten dat een VOG per 1 juli 2025
verplicht wordt voor medewerkers en vrijwilligers van gemeenten
binnen de Protestantse Kerk.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit
blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het



vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Wij
zullen deze verklaringen aanvragen voor de vrijwilligers die hiervoor
in aanmerking komen. Zij krijgen hier persoonlijk bericht over.

We wensen u een fijne zomer!

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES

22 juni Stichting Leergeld Land van Cuijk

Leergeld Land van Cuijk heeft als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiéle
middelen. Leergeld Land van Cuijk biedt kansen aan kinderen in de
leeftijd van 4 - 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen - en
buitenschoolse activiteiten. Dankzij Leergeld Land van Cuijk kunnen
kinderen meedoen, onder andere met sporten, muzieklessen en
schoolactiviteiten. Maar ook worden kinderen geholpen met een (
tweedehands) fiets en laptop.

-

<4 b.

Land van Cuijk

29 juni Wensambulance

Wensambulance Brabant brengt terminaal zieke mensen nog één
keer naar hun favoriete plek. De wensvrager wordt die dag begeleid
door professionele vrijwilligers. Onze voormalige predikant Ton van
Brussel kon dankzij de wensambulance tijdens zijn terminale
periode, nog eenmaal naar onze kerk komen. We willen het
waardevolle werk van de wensambulance graag blijven
ondersteunen.

6 juli Eigen diaconie

We collecteren eenmaal per maand voor onze eigen diaconie, omdat
het geldpotje langzaam maar zeker leeg raakt. Waar wordt het geld
0a aan besteed?

[0 De zondagse bloemen die naar zieken of jarigen gaan, met een
groet van de aanwezigen.



[0 Paas- en Kerstattenties ouderen.

[0 Ieder jaar €5000 naar bijstand in pastoraat.

[0 Iets bij de koffie op feestdagen, of lunch na een dienst

0 Aanvulling doorzendcollectes tot rond bedrag.

[0 En last but not least: hulp aan mensen in financiéle nood.

13 juli Steunfonds van het zuiden

.

De stichting heeft ten doel: bevorderen van het kerkelijk leven in
alle gemeenten van de Protestantse kerk in Nederland die gelegen
zijn in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Onze kerk mocht in
2013 en 2022 van de stichting een fors bedrag ontvangen toen de
kerk werd gerestaureerd. Daarom vinden wij het belangrijk om voor
deze stichting te collecteren.

20 juli Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij en doet

dat al sinds 1814. Zij maken het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen zij
voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

27 juli Wereldhuis Mariam Nijmegen

In Nijmegen wonen
uitgeprocedeerde asielzoeksters die
n & niet terug kunnen of durven naar
va Nﬁ hun land van herkomst. Zij staan

<

4@ () na een afwijzing van hun
& .
o O asielaanvraag op straat. Hun
= "g situatie leidt tot angst, stress en
gezondheidsproblemen. Het
'z 5 Wereldvrouwenhuis vangst deze
r—‘ﬁc’, & vrouwen tijdelijk op. De vrouwen
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Wereldviﬂ



krijgen gedurende een periode van zes maanden volledige opvang in
het huis en daarna nog geruimen tijd ondersteuning en begeleiding.

3 augustus Eigen diaconie
Zie uitleg op 6 juli

10 augustus Vrienden van het Tweede Huis in Nederasselt.
Het Tweede Huis is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis in
Nederasselt en biedt 24-uurs, 7 dagen per week een veilige
opvangplek aan mensen die geen thuissituatie hebben, deze niet
meer aankunnen of in andere moeilijke omstandigheden verkeren.

17 augustus Het Passion

Het Passion is een time-outvoorziening. Ligt als een baken van rust
in het landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers
vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om
zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze
professionele begeleiding. Het Passion is een diaconaal project en
voor 65% afhankelijk van vrijwilligers.

24 augustus Moldavié

Kerk in Actie adviseerde onze diaconie om één land uit te kiezen als
actie land. Wij hebben ervoor gekozen om het armste land van
Europa uit te kiezen: Moldavié. De werkzame bevolking verlaat het
land vaak uit nood om elders geld te verdienen. Daardoor blijven de
jongeren en ouderen achter in het land. Zo werden dorpen
onleefbaar. Samen met de kerken in Moldavié komen we in actie,
zodat kinderen veilig opgroeien, hulp krijgen met huiswerk en
ouderen de broodnodige zorg krijgen. Ook stimuleren de kerken
om naar elkaar om te kijken en samen activiteiten te ondernemen.
Zo ontstaan weer leefbare gemeenschappen. Onze kerk helpt daar
graag aan mee.



Collectebonnen

e::{i: "“'.,’ Er zijn collectebonnen verkrijgbaar ter waarde
it van €1,25 en €2,00 in vellen van 20 stuks (resp.
€25,00 en €40,00) door storting van het
bedrag op het bankrekeningnummer van het
College van Beheer van de PKN Grave, onder
vermelding van het aantal vellen en het soort
bonnen.
Wilt u voorafgaand aan de overmaking een mail sturen naar Janny
Ramp, zodat zij weet dat er een overschrijving tbv collectebonnen
aan komt?

Inlichtingen over de collectebonnen:
J. Ramp
E-mail: pkngrave.betaalmeester@gmail.co

Bloemengroet

20 april Frank en Lies van Den Dool

27 april Anke en Ton Vissers, Petra Jetten

04 mei Gerrie Dijkink

11 mei Trijns Boef

18 mei Hans van Heerd

25 mei Coby Blomsma

01 juni Anke Vissers

08 juni Joke Teunissen, Elbert en Maryla vd Berg

Ledenadministratie

Hierbij geef ik de mutaties door, voor zo ver deze bij mij bekend
zijn.

Overleden

29-04-2025: Dhr. A.C.W.M. Vissers

Ingekomen
Dhr. H.J. van Straaten, in Velp


mailto:pkngrave.betaalmeester@gmail.co

Verhuisd
Dhr. en Mevr. van Den Dool-Hoogerwerf, van Overasselt naar Grave
Mevr. G. Kalverla, van Grave naar Wijchen

U kunt mij als volgt bereiken:
Postadres: Postbus 68, 5360AB Grave
Of per e-mail: pkngrave.la@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
Petra Jetten

In Memoriam: Ton Vissers

Ton Vissers is geboren in Schaijk op 11 april
1949 en overleden in Nijmegen op 29 april
jongstleden.

Ton groeide op in een groot gezin met in totaal
9 kinderen. Het was een heel traditioneel :
katholiek gezin. Men ging trouw naar de mis en =88
er werd veel gebiecht. Ton is misdienaar ‘
geweest en is op een gegeven moment naar
het internaat gegaan om later missionaris te
worden. Dat is er uiteindelijk niet van
gekomen. Ton werd boekhouder en heeft voor
meerdere werkgevers de financiéle
administratie verzorgd. Dat was niet alleen het werk maar ook een
passie van Ton. Met veel toewijding was Ton voor verschillende
verenigingen en de kerk penningmeester. Hij vond het mooi om alle
gegevens netjes in de systemen te zetten. Als gemeente zijn we
dankbaar dat Ton die verantwoordelijkheid al die jaren op zich heeft
genomen. Ton en Anke waren vele jaren samen gastpaar voor de
gemeente. Ook dat hebben ze altijd met veel plezier gedaan. We
zullen Ton missen. Ton was trouw, rustig en vriendelijk, had humor
en kwam soms met hele grappige verhalen over vroeger.

Op 29 augustus 1970 kregen Anke en Ton verkering. Ze zijn op een
schrikkeldag verloofd, want ze hielden af en toe allebei wel van iets
geks. In 1973 zijn zij getrouwd in een oecumenische trouwdienst,
waar Anke de handen van katholieke zijde kreeg opgelegd en Ton
van de protestantse dominee. Gemengde huwelijken waren nog niet
vanzelfsprekend, maar Ton en Anke zijn altijd gelukkig met elkaar
geweest en de familiebanden zijn hecht gebleven. Dankbaar waren
Ton en Anke ook dat zij twee zonen in hun leven mochten



verwelkomen: Ruben en Daniel. Trouw en liefdevol hebben Ton en
Anke altijd voor hen gezorgd.

Voetballen was ook een grote passie van Ton. Hij hield van
voetballen en was op allerlei manieren actief voor de
voetbalvereniging. Ton en Anke hebben tien jaar in Grave gewoond
en zijn altijd actief betrokken geweest zowel in Grave als in
Escharen.

Anke is heel dankbaar. Zij en Ton hebben de afgelopen jaren als
genadetijd ervaren, nadat er bij Ton bij “toeval” uitgezaaide
prostaatkanker was ontdekt. De doctoren waren positief over de
vele mogelijkheden die er waren om het te behandelen. Maar als
zoiets je overkomt, besef je maar al te goed dat het leven niet
vanzelfsprekend is. Ze waren dankbaar dat het hun is toegevallen
dat het bij Ton was ontdekt. Dankbaar is Anke ook voor het gegeven
dat Ton na zijn hartstilstand nog ruim een week in het ziekenhuis
heeft gelegen. Op deze manier was er tijd voor Anke, Ruben en
Daniel om op een bepaalde manier afscheid te kunnen nemen.

Ton ligt begraven op de natuurbegraafplaats de Maashorst, op een
steenworp afstand van zijn geboortehuis en heel vlakbij de plaats
waar hij vroeger als kind veel speelde. De cirkel is op die manier
mooi rond. Een plek waar hij thuis hoort, een plek waar hij thuis is.

We bidden voor Anke, de kinderen en de familie dat zij zich
gedragen mogen weten de komende periode. We bidden dat Anke
de balans en de vrede die zij nu mag ervaren mag behouden. We
zijn dankbaar dat Anke zoveel dankbaarheid en verwondering
ervaart in het leven van alle dag en dat zij Gods hand in hun leven
ziet door hele kleine dingen heen. We bidden dat dat zo mag blijven.

Bedankje
Lieve mensen,

Hierbij willen we jullie graag bedanken voor het medeleven tijdens
de ziekenhuisopname en na het overlijden van Ton Vissers.

De woorden ter bemoediging bij de bloemengroet(en), de vele
kaarten die we ontvingen en jullie aanwezigheid tijdens de
uitvaartdienst was hartverwarmend en gaf ons veel steun. Heel veel
dank daarvoor!

Hartelijke groet,
Anke Vissers en kinderen



Commissie Eredienst

Op 22 juni as is er weer een kerkdienst met eigen mensen. Dat
belooft weer een aparte dienst te worden. Elbert vd Berg, Janny
Hendriks en Ankie Smits zijn hier volop mee bezig. Laat je verrassen
door het resultaat van hun uitwerking. De collecte die zondag is voor
Stichting Leergeld Land van Cuijk. Naar aanleiding van deze collecte
kwam een thema tot stand.

Mocht je het leuk vinden om ook eens mee te denken over een
eigen invulling van een kerkdienst, geef dit dan door. Je bent van
harte welkom in de club! Nieuwe leden brengen nieuwe ideeén mee.

Werkgroep Toekomst Kerk

Even wat nieuws van de werkgroep Toekomst Kerk. Zoals de vorige
keer vermeld, hebben er gesprekken plaatsgevonden met drie
adviseurs. Het fijne van die gesprekken is dat er vanuit een heel
ander perspectief meegekeken wordt naar de mogelijkheden voor
behoud van het kerkgebouw. Datzelfde hebben we ook ervaren bij
het kennismakingsgesprek met BOEi. Dat gesprek was dusdanig
inspirerend, dat er inmiddels een tweede verkennend gesprek heeft
plaatsgevonden. Hoog tijd om u iets meer te vertellen over BOEI. Op
de website van BOEi staat:

BOEi is een maatschappelijke
onderneming gericht op

0
herbestemming van cultureel
erfgoed. Wij geven betekenisvolle
plekken in Nederland opnieuw
betekenis. Bij het restaureren en
herbestemmen van gebouwen en

gebieden ontsluiten we de

RESTAUREREN EN bijzondere verhalen, die we

doorgeven aan navolgende

HERBESTEMMEN VAN generaties. Restauratie en

~ T IDE - . herbestemming gebeurt met veel
= = CRE .
CULTUREEL ERFGOED 00g voor authenticiteit,

I duurzaamheid, kwaliteit en

innovatie.

Een hele mond vol, maar het geeft wel precies weer waarom wij dat
tweede gesprek met BOEi zijn aangegaan. BOEi ziet de waarde van



monumentale panden zoals ons kerkgebouw en probeert deze zoveel
mogelijk in originele staat te behouden. Een goed voorbeeld van het
werk van BOEi is de Bonskazerne in Grave. Hier realiseert BOEI
woon- en werkplekken in de oude gebouwen van de kazerne.
Daarbij hebben ze oog voor de verhalen, die deze gebouwen in zich
herbergen.

Kortom een eerste voorzichtige stap naar een hoopvolle toekomst
van het kerkgebouw is gezet, maar we nemen de tijd voor de weg
naar die toekomst. In het najaar zullen we u verder bijpraten tijdens
een gemeenteochtend.

Werkgroep Toekomst Kerk:

Arend van Rhijn
Elbert van den Berg
Léon Kamps

Joop Nohl

Jenneke van Dongen

Vanuit de diaconie

Via vakantiebureau hebben we dit voorjaar een gezin voor een week
kunnen plaatsen in een park naar keuze. Dat kost voor het gezin
niet veel. Alleen de administratie kosten, te weten €75, moeten
worden betaald. Dus zeker de moeite waard om iemand op vakantie
te kunnen sturen, die het niet breed heeft en er eens helemaal uit
moet. Als u iemand weet die dit zeker verdient, meldt het dan aan
diaconie. Wellicht kunnen we iets betekenen voor hen.

We willen u eraan helpen herinneren dat we in de hal van de kerk
nog steeds houdbare producten verzamelen voor St. Grave Helpt.
De stichting ondersteunt mensen in Grave die het financieel moeilijk
hebben en niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Wellicht
komt u aanbiedingen tegen van winkels, van 2 halen 1 betalen. Dan
is het een idee om die ene gratis in de doos in de hal te doen. U
maakt er veel mensen blij mee.

Het aanbod van Maryla van der Berg - even praten met een
psycholoog - staat nog steeds. Maryla is psychologe met veel
ervaring in het oplossen van problemen van volwassenen en
kinderen. Zie elders in dit Gemeenteleven.



Uitnodiging feestje 50 + 50 = 100!

Vorig jaar waren Jan en Janny Ramp 50 jaar getrouwd. Door
gezondheidsproblemen kon dat vorig jaar niet uitgebreid gevierd
worden. Dit jaar zijn Arend en Liesbeth van Rhijn 50 jaar getrouwd.

Met elkaar bedachten we dat we samen een feestje kunnen bouwen
met onze kerkgemeenschap en het koor Cantate Deo.

Een 50+50 = 100 feestje!

We nodigen jullie allemaal van harte uit om na de “Hagenpreek” van
de slotzondag 29 juni om 10 uur a.s., in de tuin bij Arend en
Liesbeth deze mooie mijlpaal met ons mee te vieren. Rond 11 uur
wordt gestart met koffie/thee en iets lekkers. Daarna bieden we
jullie een barbecue aan.

Voor de barbecue graag opgeven véér 22 juni via het
inschrijfformulier in de hal van de kerk of via het mailadres:
rhijnreek@gmail.com, zodat we weten hoeveel we moeten inkopen.

Graag tot ziens op 29 juni. Adres: Smitsweg 3, Reek.
Hartelijke groet, Jan, Janny, Arend en Liesbeth.
<~ N

<
PS: cadeautip: L——‘ Opbrengst daarvan is geheel voor de
kerk.
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Vrijwilliger in de kerk
Hallo allemaal,

Mijn naam is Hans Nederbragt, geboren in Hildesheim (D) op 17
augustus 1945 uit Nederlandse ouders. Ik ben gedoopt in de grote
evangelische Michaeliskirche in Hildesheim. In november 1946 ben
ik met mijn ouders en oudere broer teruggekomen naar Nederland
en zijn wij gaan inwonen bij oma van moeders kant in Huizen (NH)
Daar is ook mijn zus geboren (1947) die in 2015 helaas is
overleden.

Na Huizen zijn we als gezin verhuisd naar Loosduinen, waar ik de
lagere school (School met den Bijbel) heb bezocht. In Loosduinen
heb ik als kind een ernstig ongeluk gehad waardoor ik 3 maanden in
het ziekenhuis heb gelegen. Als gevolg van dat ongeluk heb ik nog
steeds een afwijking aan mijn rechterbeen. Vervolgens zijn we
verhuisd naar Zevenhuizen waar ik de lagere school heb afgemaakt
om daarna voortgezet onderwijs te gaan volgen in Gouda.
Ondertussen zijn we als gezin nog een keer verhuisd en nu naar
Moordrecht alwaar mijn vader zijn eigen tuinderij heeft kunnen
runnen samen met mijn moeder.

Na het behalen van mijn MULO diploma in Gouda ben ik gaan
werken in Rotterdam bij Kuhne en Nagel (1961) waar ik mijn eerste
stappen in de wereld van de logistiek heb gezet. Ondertussen volgde
ik in de avonduren nog cursussen Handelscorrespondentie (Engels,
Frans en Duits) in Gouda. In 1965 ben ik gaan werken op kantoor
van Rutges Internationaal Wegtransport in Gouda.

Ondertussen had ik Petra ontmoet. In 1968 zijn wij getrouwd in het
prachtige stadhuis van Gouda met daarna de huwelijksinzegening in
de monumentale Oud-Katholieke schuilkerk aldaar.

Wij waren in de gelukkige omstandigheden dat ik een baan vond in
de logistiek bij Jan de Poorter, een handelsfirma in ertsen en
mineralen dat uit Rotterdam naar Geertruidenberg was verhuisd,
wat het vinden van een woning voor ons makkelijker maakte.
Tijdelijk op kamers in Oosterhout, maar in 1969 konden wij ons
eigen huis in Geertruidenberg betrekken, waar onze zoon Erik in
1969 werd geboren.

In 1973 kwam onze dochter Marion en in 1974 ben ik gaan werken
bij G van den Bergh Melkproductenmaatschappij in Nijmegen waar
ik tot 1 september 2005 werkzaam ben geweest. Doordat ik in
Nijmegen een baan had gevonden, zijn wij in november 1974 in



Grave komen wonen. Mijn werk was in Nijmegen, maar ook onze
sociale contacten vonden hoofdzakelijk in Nijmegen plaats.

Zo waren Petra en ik jarenlang actief met Italiaanse les bij Dante
Alighieri, waar ik in 1997 een prijs won voor een studie van vier
weken in Itali€ en die cursus hebben wij samen als heel positief
ervaren, waardoor wij de opvolgende twee jaren voor eigen rekening
in onze vakantie in Italié zijn gaan studeren.

Ook hebben Petra en ik ongeveer 25 jaar op dansles gezeten bij
Danscentrum Vermeulen. Dat was een leuke tijd!

Mijn activiteiten in Grave beperkten zich tot het lidmaatschap van
"Lof Zij De Heer" , het latere "Cantate Deo", waar ik ook een
geruime tijd voorzitter van ben geweest. In die periode zijn in 1991
de contacten ontstaan met een koor uit Tecklenburg dat wij tot 2016
hebben kunnen aanhouden. Tot op heden heb ik nog steeds
persoonlijk contact met de toenmalige dirigent Horst Jaeger.

Ook heb ik een aantal jaren meegedraaid in de kindernevendienst.

Onze kinderen hebben ons vijf kleinkinderen geschonken die
inmiddels tussen de 19 en de 26 zijn, het allemaal goed doen en
waar wij erg trots op zijn.

Verder doe ik wat vrijwilligerswerk zoals Gemeenteleven bezorgen,
contactpersoon zijn en samen met Petra gastpaar zijn op
zondagmorgen.

Meer heb ik eigenlijk niet te melden ware het niet dat ik een oud-
oom had t.w. Dr. Johannes Nederbragt die ooit de eerste gezant was
van Nederland in Israél na de Tweede Wereldoorlog. Er is

een boek van zijn hand met de titel " Jeruzalem, indien ik u vergete
" (Ps 137:3)

De volgende vrijwilliger aan het woord wordt..... Fred Jasper. Veel
succes !

Een lintje...

Vrijdag 25 april ging de deurbel.

In vol ornaat stond daar de burgemeester van de gemeente
Heumen. Achter hem lachende gezichten van een aantal gemeente-
en koorleden en mijn ouders. En ja, dan weet je het eigenlijk al,
zeker als je ook nog een bos oranje bloemen ziet.



Na een best lange speech, die ik ongemakkelijk aanhoorde, werd mij
een lintje opgespeld.

Dank aan allen die zich met veel energie en toewijding hebben
ingezet om mij zo in het zonnetje te zetten! Dank ook aan jullie
allemaal, voor de lieve woorden bij de ‘afterparty’ en bij de
zondagse bloemen. Dank ook voor het vertrouwen dat jullie mij
geven om hier vrijwilliger te mogen zijn.

Het was natuurlijk niet nodig en ik ga ook gewoon door met mijn
werk, met dezelfde tomeloze energie in inzet, maar leuk is het wel!

Liefs, Petra

Hemelvaartsviering SAGE

Op donderdag 29 mei waren we allemaal te gast in de protestantse
kerk van Cuijk om samen de Hemelvaart van Jezus te vieren. Cuijk
en Ravenstein waren dit keer de zogeheten gastgemeenten. De
voorgangers waren dan ook uit die gemeenten afkomstig. Predikant
Edo Laseur en Pastoraal werker Leon Teubner hebben er samen een
mooie viering van gemaakt. In deze viering was natuurlijk ook
ruimte voor kinderen. Jan en Corinne uit Ravenstein hadden voor de
aanwezige kinderen een verhaal en knutsel voorbereid. Na de
viering was er koffie en een Cuijks Klokje.

Na de koffie waren er diverse activiteiten, waar uit gekozen kon
worden: een orgelconcert door organist Piet Bron, wolken
boekenleggers maken met pastelkrijt, een rondwandeling met gids
door Cuijk of een nabespreking van de Hemelvaartsviering met de
twee voorgangers.



Rond 13.00u werd deze zeer geslaagde ochtend afgesloten met een
lunch.

Namens de werkgroep SAGE,
Corinne Verbraak (Diaken gemeente Ravenstein)

Speciaal voor SAGE schreef ds. Reinier Kleijer uit Haren op verzoek
dit kinderliedje voor de dienst op Hemelvaartsdag.

(melodie: Altijd is Kortjakje ziek)
Jezus verdwijnt voor het oog
van Zijn leerlingen omhoog.

In een wolk die Hem omvat

gaat Hij op als teken dat

Zijn bestemming is bereikt

nu Hij van de aarde wijkt.

Mensen kijken wat verdwaasd
en ontgoocheld hemelwaarts.
Maar - zo wordt tot hen gezegd -
weliswaar is Jezus weg,

houd je vast aan het geloof:

Hij komt weer, zoals beloofd.

Inlia
“"Hallo, ik ben je nieuwe buurman”

“Trring”, Noah staat voor een denkbeeldige deur. Achter de deur:
Achmed. In kleine groepjes oefenen ze deze ochtend les 18 uit het
boek TaalCompleet: jezelf voorstellen. Dit clubje voert een korte
dialoog. “Hallo, ik ben Noah, ik ben de nieuwe buurman.” "“Dag
Noah, ik ben Achmed. Wil je binnen komen, wil jij koffie?” “Ja graag,
heel lekker.”

Ze leren razendsnel, de cursisten van de INLIA Academie. De
Academie opende in april. Locatie: de kerk van het Apostolisch
Genootschap in Groningen-Zuid. 14 mensen uit de crisisopvang van
INLIA in de stad Groningen volgen er de voorinburgeringscursus.
Zodat ze sneller kunnen deelnemen aan de Nederlandse
samenleving, zeker als ze straks een verblijfsvergunning krijgen.



Het leerplezier en de motivatie spatten er van af. Het groepje van 3
dat onder leiding van klasse-assistent Margreet bezig is, kletst al
een behoorlijk eind weg. “Waar kom jij vandaan?” Mustafa probeert
eens even iets nieuws en antwoordt verrassend: “Ik ben
Nederlands.” “Oh”, reageert Noah gevat, “Maar je spreekt heel
slecht Nederlands?” Hilariteit alom.

Verschillende niveaus

In twee andere ruimtes in het kerkgebouw oefenen groepjes met
twee ervaren docenten: Helena en Peter. Zij zijn beiden bevoegd
Nederlands als tweede taal te onderwijzen en worden bijgestaan
door in totaal vijf klasse-assistenten. Zodat er drie keer in de week
les kan worden gegeven. Dan hou je het tempo er lekker in.
Bovendien krijgen cursisten zo les op drie verschillende niveaus,
passend bij hun ontwikkeling.

Soep met doperwten

Het gezelschap sluit de lesochtend af met een gezamenlijke lunch.
Ook de gastheren en/of -vrouwen van de kerk sluiten aan. Vandaag
heeft een van de vrouwelijke deelnemers een heerlijke soep bereid.
“"Wat is de naam van dit?”, de vrouw houdt een lepel met soep
omhoog en wijst op het groene bolletje. Een doperwt. Drie mensen
herhalen het woord.

Het is een pilot, deze voorinburgeringscursus, en die lijkt nu al
geslaagd. “Dag”, roept een van de cursisten bij het afscheid, “Fijn je
te ontmoeten.” Die gaat het inburgeringsexamen wel halen.

Even praten met een psycholoog...?

Die kans krijg je bij onze diaconie... Maryla van den Berg-
Zajaczkowska is een gezondheidszorg psycholoog met veel ervaring
met het oplossen van probleem van volwassen en kinderen;

Ze is gebonden aan geheimhouding en privacy regels van haar
beroepsvereniging de NIP

Voor wie is dit aanbod bedoeld ?
Voor iedereen die er behoefte aan heeft...

Waarover kan je praten ?

Depressies, angsten, relatieproblemen, gedragsproblemen,
opvoedings- en leerproblemen en werkproblemen etc. Ook
problemen met overgewicht zijn de psycholoog niet vreemd...



En daarnaast zaken die je om de een of andere reden moeilijk met
je naasten, vrienden of huisarts kunt bespreken ...

Hoe kan je met haar praten ?

Via telefoon of online. Het gesprek duurt max. 1 uur. Er worden
max. 3 gesprekken aangeboden. Het kan anoniem, bijv. onder een
naam die je zelf hebt verzonnen.

Wat zou je kunnen bereiken met zo'n gesprek?

Meer informatie krijgen of meer te weten komen over de
psychologische zorg in Nederland.

Deze zaken kun je natuurlijk met je huisarts of zijn assistent
psycholoog ook bespreken, maar om de een of andere reden kom je
daar niet aan toe of je wil je daarop voorbereiden.

Je gedachten over een bepaald probleem op een rijtje zetten met
als doel om tot een oplossing te komen. Zoeken naar nieuwe opties

Je motivatie vergroten om tot actie over te gaan.

Je angsten en twijfels verminderen, om op die manier van veel uren
piekeren af te komen.

Wat moet je niet verwachten?

Psychotherapie. Daar zijn die gesprekken niet voor bedoeld.
Daarvoor moet je naar een psychologische praktijk toe. Meestal zijn
daar minimaal 5 tot 10 gesprekken nodig.

Wanneer?

Bel op maandagochtend (10.00 tot 13.00 uur) of op dinsdagmiddag
(15.00- 18.00 uur) naar nummer 06-10268405 en vraagt naar
Maryla. Ze maakt dan een afspraak met je.

Kosten?

Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage, hoe
klein dan ook, is welkom op de bankrekening van de diaconie PKN
Grave: NL72 ABNA 0523820992. Je ook kunt wat cash geld stoppen
in de koffiepot op de balie van de keuken in de Bagijnhof.

Anoniem geld sturen in een envelop naar onze diaconie kan
natuurlijk ook (Postbus 68, 5360 AB Grave) onder vermelding:
Diaconie PKN Grav



Verschijningsdata volgende edities

Editie Uiterste Verschijnings-
Inleverdatum datum
September/Oktober 09 augustus 2025 18 augustus 2025
November/December 11 oktober 2025 20 oktober 2025
Kerst 22 november 2025 01 december 2025

redactie.pkngrave@gmail.com

Inleveren op A4, in word (geen pdf) , lettertype Verdana,
lettergrootte 10. Foto’s als los fotobestand aanleveren!

Na de sluitingsdatum is plaatsing niet verzekerd.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen, in
te korten of niet te plaatsen.

Richtlijn voor omvang artikelen: maximaal 600 woorden.

Leesrooster

Zondag 15 juni Spreuken 8,22-31
Openbaring 4,1-11
Johannes 3,1-16

Zondag 22 juni Jesaja 65,1-9
Galaten 3,23-29
Lucas 8,26-39

Zondag 29 juni 1 Koningen 19,19-21
Galaten 5,1.13-25
Lucas 9,51-62

Zondag 6 juli Jesaja 66,10-14
Galaten 6,1-10.14-18
Lucas 10,1-20

Zondag 13 juli Deuteronomium 30,9-14
Kolossenzen 1,1-14
Lucas 10,(21)25-37


about:blank

Zondag 20 juli

Zondag 27 juli

Zondag 3 aug

Zondag 10 aug

Zondag 17 aug

1 Samuél 1,1-20
Kolossenzen 1,21-27
Lucas 10,38-42

Genesis 18,20-33
Kolossenzen 2,6-15
Lucas 11,1-13

Prediker 2,1-11
Kolossenzen 3,12-17
Lucas 12,13-21

Jesaja 65,17-25
Hebreeén 11,1-16
Lucas 12,32-40

Jeremia 23,23-29
Hebreeén 11,17-29
Lucas 12,49-56

Algemene
informatie



PKN Grave
Bagijnenstraat 1, 5361 EM Grave
Postbus 68, 5360 AB Grave
http://grave.protestantsekerk.net

Ds. Scarlett Lerrick
Tel.: 06-54945600

In noodgevallen contact opnemen met de
Scriba Mw P.Jetten (contactgegevens zie kerkenraad)

Samenstelling Kerkenraad

Voorzitter Scriba

Dhr. J. Nohl Mw. P. Jetten

Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-35673343
joop.nohl@gmail.com scriba.pkngrave@gmail.com
Ouderling Ouderling

Dhr. E. van den Berg Mw. G. Dijkink

Tel.: 06-48229548 Tel.: 06-24450051
elbert808@gmail.com gerriedijkink@gmail.com
Diaken Diaken

Mw. J. Ramp Mw. L. van Rhijn

Tel.: 0486-852791 Tel 06-57625388
ramp.Janny@gmail.com rhijnreek@gmail.com

College van kerkrentmeesters

Voorzitter Secretaris

Dhr. J. Nohl Dhr. E. van den Berg
Tel.: 0486-473453 Tel.: 06-48229548
joop.nohl@home.nl elbert808@gmail.com
Betaalmeester Coordinator gastparen
Mw. J. Ramp Mw. W. Brussaard

Tel.: 0486-852791 Tel.: 0486-473392

pkngrave.betaalmeester@gmail.com

Ledenadministratie Preekbeurten & Organisten
Mw. P. Jetten- Duinkerken Mw. R. Hoefman


about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

Tel.: 06-15386698 Tel.: 06-44364946
pkngrave.la@gmail.com riekiehoefman@home.nl

Diaconie ( overige functies)

Penningmeester Diaconie Betaalmeester

Dhr. T. Vissers Mw. J. Teunissen

Tel.: 0486-474284 Tel.: 0486-474091
ton.vissers@xs4all.nl joke.teunissen1945@gmail.com
Jeugd Bijbelgenootschap

Mw. P. Jetten-Duinkerken Dhr. J. Nohl

Tel.: 06-15386698 Tel.: 0486-473453

petrajettenduinkerken@gmail.com joop.nohl@home.nl

Vertrouwenspersonen:

Sandra Goedhard Arend van Rhijn
Tel. : 06-22 34 63 64 Tel. : 06-82 74 90 22
sandrabrouwer23@ziggo.nl rhijnl171@gmail.com

Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers College van Beheer PKN Grave:
NL75 INGB 0001068871

Bankrekeningnummers Diaconale raad Grave:
NL72 ABNA 0523820992
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%\SChe Tu") Biologische groente- en fruit-
. 0\0 de,., abonnementen en boerderijwinkel

Openingstijden Boerderijwinkel:

woensdag: 13 tot 19 uur, vrijdag: 9 tot 21 uur en

zaterdag van 9 tot 18 uur.

Meino Koning, Schaijksestraat 17, 5375 KC Reek
Twee Llnden Website: www.2linden.nl * E-mail: info@2linden.nl

Afhaalpunten. o.a. Reek, Grave, Mill, Langeboom, Zeeland, Uden
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Jan enIne Polman  Klinkerstraat 2
Klinkerstraat 2 5361 GW Grave

CHIHEES INDISCH RESTAURANT
ARBBE
‘MakL’ "

&OOOOO Pedicure
9 ijdepracht

sen afspraak op: www.pedicurezijdepracht.nl
ter Kan’rerslaan 62 Grave, 06-16 74 14 35

Hier had uw advertentie
kunnen staan
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Drukkerij Kamoen

3 VAN DINTHER

Runstraat 65 - 5374 AB Schaijk - Tel. 0486-461851
www.bouwbedrijfvandinther.nl

Tel: 0485 312 017
Molenstraat 23a - 5431 BW Cuijk
www.inZhaircuijk.nl






